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Bibliotheek Vogelenzan

Vogelenzang - Vanaf woensdag 12
maart is het nég leuker om de Biblio-
theek Vogelenzang (Henk Lensenlaan
3) te bezoeken. Naast de uitgebreide
jeugdcollectie en het afhalen van
reserveringen kunnen bezoekers
vanaf deze week ook struinen tussen
boeken voor (jong)volwassenen en
deze meteen lenen om mee naar
huis te nemen.

Wens inwoners vervuld

De uitbreiding komt voort uit een
duidelijke wens van de bewoners van
Vogelenzang zelf. Directeur Roxane
van Acker vertelt enthousiast: "We
vinden het geweldig dat we aan deze
wens tegemoet kunnen komen.
Hoewel de uitbreiding misschien
bescheiden lijkt, maakt dit in onze
gezellige kleine bieb echt een groot
verschil. Het maakt de bibliotheek
nég waardevoller als een fijne plek in
het dorp, waar niet alleen verhalen
worden opgehaald, maar waar bewo-
ners ook terecht kunnen voor digi-
tale ondersteuning en sociale
contacten.’

Bibliotheekbezoekers in Vogelen-
zang hadden al langer aangegeven
graag een collectie voor volwassenen
in hun bieb te willen. Dankzij de
nieuwe collectie, zorgvuldig samen-
gesteld door de ervaren collectio-
neurs van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland, kan behalve kinderen
nu ook volwassenen tussen de
boeken struinen en deze direct mee-
nemen.

Directeur Roxane van Acker vertelt
verder: “We zijn ontzettend trots op
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Directeur Roxane van Acker. Foto: Bibliotheek Vogelenzang.

het resultaat en verheugen ons erop
om hiermee een bijdrage te leveren
aan het sociale contact en het lees-
plezier van volwassenen in Vogelen-
zang. We hopen natuurlijk dat dit
extra aanbod hen stimuleert vaker
een bezoekje aan de bibliotheek te
brengen.”

Officiéle opening

Wethouder Thessa van der Windt
bracht een bezoek aan de biblio-
theek om de uitbreiding van de
collectie officieel te vieren. Directeur
Roxane van Acker ontving haar in de
bibliotheek, waar zij samen onder

het genot van een kopje koffie de
nieuwe aanwinsten bekeken. Van der
Windt: “De gemeente Bloemendaal is
heel blij met de uitbreiding van de
Bibliotheek in Vogelenzang. De
Bibliotheek is een belangrijk maat-
schappelijk en cultureel centrum
voor de inwoners van het dorp. De
uitbreiding van de collectie naar
volwassenen biedt een waardevolle
verrijking voor onze gemeenschap.
Het versterkt de rol van de biblio-
theek als een toegankelijke en laag-
drempelige ruimte waar mensen niet
alleen boeken kunnen lenen, maar
ook hun kennis kunnen vergroten en

g breidt collectie uit
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zich kunnen ontwikkelen’

De wethouder is zelf duidelijk blij
met de uitbreiding: “Het is geweldig
om te zien dat de wensen van de

inwoners van Vogelenzang worden
waargemaakt, en we zijn trots op de
samenwerking die het mogelijk
maakt om de Bibliotheek zo goed te
laten aansluiten bij de behoeften van
de gemeenschap.” Aldus Van der
Windt.

Meer weten?

Voor de actuele openingstijden en
meer informatie kun je terecht op
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

“TLJD VAN INKEER”

Ingekeerd

De weg naar Pasen

Vespers onderweg naar Pasen

Vanouds is de tijd voor Pasen een tijd van inkeer: we sluiten aan bij een
lange traditie.Dat kan op de manier van vespers of avondgebeden uit
het klooster. Samenwerkende kerken in Aardenhout, Bennebroek en
Heemstede bieden elke woensdagavond in de weken voor Pasen om
19.00 uur in wisselende kerken een moment van verstilling aan.
Predikanten Niek Scholten en Pieter Terpstra geven een toelichting.

Ds. Ad Alblas voor Kerk in Bennebroek e.o.

Voorganger Terpstra: “We zijn heel ingekeerd, meer naar binnen gericht
dan op de zondagmorgen. Ik spreek ingetogener. Het moment van de dag,
aan het begin van de avond, draagt bij aan verstilling. Zo gaat dat. Lang-
zaam wordt het donker in de kerk. Langzaam wordt de concentratie dieper.
Er branden kaarsen in de schemering.”

Pasen is het grootste feest in de christelijke geloofstraditie. Het is goed om
je daar op voor te bereiden. Beide predikanten ervaren de concentratie als
het meest bijzondere aspect: de ruimte die van binnen ontstaat door een
korte tijd van toewijding. Het gebeuren van de bijna verstreken dag wordt
bewust losgelaten. Er ontstaat ruimte voor meditatie. Openheid voor grote
levensthema'’s leven en dood. Scholten: "Pasen is een jubelfeest, maar dat
moet wel ergens over gaan. Pasen is opstanding en bevrijding. Vanuit dat
perspectief duiken we bewust de diepten van ons bestaan in, om er uit op
te staan.”

Gebed voor vrede

De bewust gekozen leegte is zowel persoonlijk als geéngageerd. Deel-
nemers laten ruimte voor hun eigen leed van de dag. Daarbij dringt het
wereldwijde lijden van mensen zich op.

De weg naar Pasen is een tegenbeweging tegen de overheersende menta-
liteit van geweld en onmenselijkheid. Mensen lijden door en aan elkaar.
Terpstra bidt namens allen: “Voor hen die in oorlog leven en bang zijn voor
elke dag. Dat niet alleen de wapens zwijgen, maar dat die vrede komt, die
heel maakt en toekomst schept”

Kaarsjes
De aanwezigen worden uitgenodigd om een kaarsje te ontsteken aan de
grote kaars voor Christus. Niemand spreekt. ledereen denkt. Dat drukt

verbondenheid uit met lijdende mensen in oorlogsgebieden en overal waar
het leven vooral lijden is. Niek Scholten: “"Het ontroert me: al die mensen,
die daar met hun onbekende en niet geuite gedachten naar voren lopen en
zoiets 'stoms en prachtig teers’ doen als een kaarsje aansteken.”

Hoop

Op weg naar Pasen zoeken mensen naar hoop, in het spoor van God. Het is
een oefening in vertrouwen. Dat is nodig om het uit te houden. Geloof
geeft iets: vooral hoop en kracht.

"Dat moet je worden aangezegd,” weet Scholten, “Pasen zegt dat het goed
komt. Misschien wel op een andere manier dan wij denken.” Meestal is dat
onherkenbaar, maar er zijn momenten dat het herkenbaar wordt.

De verhalen en gedichten daarover, vormen een rode draad door de
verschillende vespers.

Data avondgebeden

De volgende vespers zijn op 19 maart in 't Trefpunt in Bennebroek,

26 maart in de Adventskerk in Aardenhout, 2 april in 't Trefpunt in Benne-
broek en 9 april in de Hervormde Kerk van Bennebroek.
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Het geheime
feestje van de
stinzenplanten

Het bos is in de winter een stille,
kale bedoening. Maar wie in het
vroege voorjaar goed kijkt, ont-
dekt dat er al een kleurrijk
feestje gaande is. Zonder slinger
maar wel een explosie van
bloemen: sneeuwklokjes, winter-
akonieten, sterhyacinten en
bostulpen duiken overal op.
Alsof de natuur haast heeft om
nog snel haar prachtige kleuren-
pracht te tonen voordat de
bomen hun bladerdek ontvou-
wen en alles op de grond in de
schaduw zetten,

Deze vroege bloeiers noemen
we stinzenplanten. Veel van deze
soorten zijn niet echt wilde plan-
ten, maar tuin-bosplanten. Oor-
spronkelijk komen zij uit Midden-
of Zuid-Europa. Als relatiege-
schenk voor deftige families zijn
ze in Nederland gekomen. In de
tijd dat een tuin geen praktische
moestuin hoefde te zijn, maar
een statussymbool, plantten
adellijke families deze sierlijke
bloemen rond hun landhuizen.
‘Stins’ betekent steen in het Fries,
en zo danken de stinzenplanten
hun naam aan de deftige, stenen
woningen waarbij ze hoorden.
Maar in plaats van zich te gedra-
gen als keurige tuingasten, be-
sloten ze ook in het bos te gaan
bloeien.

Ze hebben slimme manieren om
energie op te slaan. Ze leven op
snelheid, profiteren van de eer-
ste zonnestralen, en schieten in
bloei voordat de bomen hun
groene gordijnen dichttrekken.
Ondergronds bewaren ze hun
energie in bollen, knollen of
wortelstokken, klaar om volgend
jaar weer als eerste op de bos-
vloer te verschijnen. En ze zor-
gen goed voor hun bezoekers:
hommels en andere insecten
krijgen een VIP-behandeling met
royale porties nectar en stuif-
meel. Voorjaarsbloemen staan
vaak in grote groepen of hebben
veel nectar en stuifmeel als voed-
sel voor de bestuivers. Die insec-
ten verbruiken veel energie bij
het vliegen in koud weer. Op
bloemenveldjes zie je de homels
vaak lopen van bloem naar
bloem om energie te besparen.

Wil je dit geheime feestje zelf
eens bekijken? Kom op 6 april
naar Thijsse’s Hof en ontdek de
stinzenplanten in volle glorie.
Maar wees op tijd: voor je het
weet, trekken de bomen hun
groene gordijnen dicht en is het
feestje weer voorbij! Kijk voor
meer informatie op: https
//thijsseshof.nl/activiteiten/
gratis-rondleiding-zondag-
6-april-2025.




